
 
 

Liturgie voor de ochtenddienst op Hemelvaartsdag 
9 mei 2024 om 10.00 uur in kerkcentrum De Ark  
 

Voorganger:    ds. David ten Voorde 
Ouderling van dienst: Jaco Houweling 
Diaken van dienst:  Jan Kees Brouwer 
Organist:   Gert Winkelhorst 
 

Welkom 
 

Aanvangslied: Psalm 68: 7 
 

God zij geprezen met ontzag. 
Hij draagt ons leven dag aan dag, 
zijn naam is onze vrede. 
Hij is het die ons heeft gered, 
die ons in ruimte heeft gezet 
en leidt met vaste schreden. 
Hij die het licht roept in de nacht, 
Hij heeft ons heil teweeggebracht, 
dat wordt ons niet ontnomen. 
Hij droeg ons door de diepte heen, 
de Here Here doet alleen 
ons aan de dood ontkomen. 
 

Stil gebed, bemoediging en groet 
 

Kaarsen aansteken en de Bijbel openen 
 

Evangelische Liedbundel 374 
 

O, Heer mijn God, 
wanneer ik in verwondering 
de wereld zie die U hebt voortgebracht. 
Het sterrenlicht, 
het rollen van de donder, 
heel dit heelal, dat vol is van uw kracht. 

 

Refrein: 
Dan zingt mijn ziel  
tot U, o Heer mijn God:   
hoe groot zijt Gij,      
hoe groot zijt Gij!       2x 

 

  



Als ik bedenk, hoe Jezus zonder klagen 
tot in de dood gegaan is als een Lam, 
sta ik verbaasd, 
dat Hij mijn schuld wou dragen 
en aan het kruis mijn zonde op zich nam. 

 

Refrein 
 

Als Christus komt 
met majesteit en luister, 
brengt Hij mij thuis, 
hoe heerlijk zal dat zijn. 
Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen 
en zingt mijn ziel: 
o Heer, hoe groot zijt Gij!  

 

Refrein 
 

Bijbelse leefregel  
 

Liedboek voor de Kerken: Gezang 231: 1 en 2 
 

1. Wij knielen voor uw zetel neer, 
wij, Heer, en al uw leden, 
en eren U als onze Heer 
met lied'ren en gebeden. 
Dat alle macht, hoe hoog, hoe groot, 

voor U, o Godsgetuige, 
o Eerstgeboren' uit de dood 
zich diep eerbiedig buige! 

2. Die ons, gereinigd door uw bloed, 
tot priesters hebt verheven, 
en ons de hoge rang, de moed 
van koningen gegeven, 
U zij de roem, U zij de lof, 
U de eerkroon opgedragen! 
Geheel de aard' en 't hemelhof 
moet van uw eer gewagen. 

 

Gebed 
 

Moment met de kinderen 
Kinderlied: Op Toonhoogte 488 (versie 2015) 

 

Diep, diep, diep als de zee. 
Hoog, hoog, hoog als de lucht. 
Wijd, wijd, wijd als het water blauw 
is Jezus’ liefde voor jou en mij. 
’t Is net zo diep, diep, diep als de zee. 
Hoog, hoog, hoog als de lucht. 
Wijd, wijd, wijd als het water blauw 
is Jezus’ liefde voor jou. 

 

  



Schriftlezingen: Numeri 6: 22 - 27 en Lucas 24: 36 - 53 
 

Numeri 6: 22 - 27  
De priesterzegen 
22De HEER zei tegen Mozes: 23‘Zeg tegen Aäron en zijn zonen dat zij de 
Israëlieten met deze woorden moeten zegenen: 
24“Moge de HEER u zegenen en u beschermen, 
25moge de HEER het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn, 
26moge de HEER u zijn gelaat toewenden en u vrede geven.” 
27Wanneer zij mijn naam over het volk uitspreken, zal Ik de Israëlieten zegenen.’ 
 
Lucas 24: 36 - 53 
36Terwijl ze nog aan het vertellen waren, kwam Jezus zelf in hun midden staan 
en zei: ‘Vrede zij met jullie.’ 37Verbijsterd en door angst overmand, meenden ze 
een geest te zien. 38Maar Hij zei tegen hen: ‘Waarom zijn jullie zo ontzet en 
waarom zijn jullie ten prooi aan twijfel? 39Kijk naar mijn handen en voeten, Ik ben 
het zelf! Raak Me aan en kijk goed, want een geest heeft geen vlees en 
beenderen zoals jullie zien dat Ik heb.’ 40Daarna toonde Hij hun zijn handen en 
zijn voeten. 41Omdat ze het van vreugde nog niet konden geloven en 
stomverbaasd waren, vroeg Hij hun: ‘Hebben jullie hier iets te eten?’ 42Ze gaven 
Hem een stuk geroosterde vis. 43Hij nam het aan en at het voor hun ogen op. 
44Hij zei tegen hen: ‘Toen Ik nog bij jullie was, heb Ik tegen jullie gezegd dat alles 
wat in de Wet van Mozes, bij de Profeten en in de Psalmen over Mij geschreven 
staat in vervulling moest gaan.’ 45Daarop maakte Hij hun verstand ontvankelijk 
voor het begrijpen van de Schriften. 46Hij zei tegen hen: ‘Er staat geschreven dat 
de messias zal lijden en sterven, maar dat Hij op de derde dag zal opstaan uit 
de dood, 47-48en dat in zijn naam alle volken opgeroepen zullen worden om tot 
inkeer te komen, opdat hun zonden worden vergeven. Jullie zullen hiervan 
getuigenis afleggen, te beginnen in Jeruzalem. 49Ik zend jullie wat mijn Vader 
heeft beloofd. Blijf in de stad tot jullie met kracht uit de hemel zijn bekleed.’ 
50Hij nam hen mee de stad uit, tot bij Betanië. Daar hief Hij zijn handen op en 
zegende hen. 51En terwijl Hij hen zegende, ging Hij van hen heen en werd 
opgenomen in de hemel. 52Ze aanbaden Hem en keerden in grote vreugde terug 
naar Jeruzalem. 53Ze waren voortdurend in de tempel, waar ze God loofden. 
 

Psalm 31: 13 en 16 
 

13. Doe over mij genadig lichten 
uw liefelijk gelaat, 
verlos mij van hun haat. 
Kom om uw knecht weer op te 

hem die in zijn ellende 
zich altijd tot U wendde. 

16. Gij doet in 't licht hen toevlucht vinden, 
dat van uw aanschijn straalt. 
Geen die hen achterhaalt. 
Wie zich ook tegen hen verbinden, 
geen laster kan ze deren 
die bij U schuilen, Here. 

 

Verkondiging 
 

  

richten, 



Opwekking 581: ‘Til mij op’ 
 

1. Ik wil heel dicht bij U zijn 
als een kind bij de Vader op schoot.  
Ik wil heel dicht bij U zijn;  
dat is de plek waar ik hoor.  

2. Til mij op, neem mij in uw armen.  
Til mij op, houd mij dicht tegen U aan  
Til mij op, ik wil U omarmen.  
Til mij op en laat mij niet meer gaan.  

 

3. Draag mij door het diepe water,  
waar ik zelf niet meer kan staan.  
In uw armen ben ik veilig,  
wanneer U mij draagt,  
als ik niet verder kan gaan.  

4. Ik mag heel dicht bij U zijn,  
Als een kind bij de vader op schoot.  
Ik mag heel dicht bij U zijn;  
dat is de plek waar ik hoor. 

 

5. En U tilt mij op, neemt mij in uw armen.  
En U tilt mij op,  
houdt mij dicht tegen U aan.  
En U tilt mij op, ik mag U omarmen.  
En U tilt mij op      
en laat mij niet meer gaan   

 

Mededelingen 
 

Dankgebed, voorbeden en ‘Onze Vader’ (NBV) 
 

Onze Vader in de hemel,   
laat uw naam geheiligd worden,  
laat uw koninkrijk komen   
laat uw wil gedaan worden op aarde  
zoals in de hemel.  
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.  
Vergeef ons onze schulden,   
zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is.  
En breng ons niet in beproeving,   
maar red ons uit de greep van het kwaad.   
Want aan u behoort het koningschap,   
de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. Amen 

 

Slotlied: Liedboek voor de Kerken: Gezang 255: 1 en 2 
 

1. Ere zij aan God, de Vader, 
ere zij aan God, de Zoon, 
eer de heilige Geest, de Trooster, 
de Drie-enige in zijn troon. 
Halleluja, halleluja 
de Drie-enige in zijn troon! 

2. Ere zij aan Hem, wiens liefde 
ons van elke smet bevrijdt, 
eer zij Hem die ons gekroond heeft,  
koningen in heerlijkheid. 
Halleluja, halleluja 
ere zij het Lam gewijd. 

 

Zegen, met gezongen ‘Amen’ 

2x 


