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Orde van dienst voor de ochtenddienst
Zondagmorgen 12 mei 2024 in De Ark

Voorganger: ds. Karolien Zwerver
Ouderling van dienst: Nel Boeve

Diaken van dienst: Esther van Goolen
Organist: Harry Hamer

Lector: Saskia Kramer
Welkom

Aanvangslied: Opwekking 167: ‘Samen in de naam van Jezus’

1. Samen in de naam van Jezus 2. Heel de wereld moet het weten
Heffen wij een loflied aan, Dat God niet veranderd is.
Want de Geest spreekt alle talen En zijn liefde als een lichtstraal
En doet ons elkaar verstaan. Doordringt in de duisternis.
Samen bidden, samen zoeken 't Werk van God is niet te keren
Naar het plan van onze Heer. Omdat Hij er over waakt,
Samen zingen en getuigen, En de Geest doorbreekt de grenzen
Samen leven tot zijn eer. Die door mensen zijn gemaakt.

Bemoediging
Kaarsen en Bijbel

Lied 1005: 1 en 4

Zoekend naar licht hier in het duister,
zoeken wij U, waarheid en kracht.

Maak ons uw volk, heilig, vol luister,

schijn in de donkere nacht.

Christus, ons licht,

schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,

schijn ook vandaag, hier in uw huis.

Zoekend naar troost zijn velen dakloos,
zoekend naar warmte zijn velen koud.

Maak ons een huis van levende stenen,
schuilplaats door U gebouwd.

Christus, ons licht,

schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,

schijn ook vandaag, hier in uw huis.



Gebed
De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Zingen als gebed bij de opening van het Woord: Lied 680: 1,2 en 4

Kom, heilige Geest, Gij vogel Gods,
daal neder waar Gij wordt verwacht.
Verschijn, lichtengel, in de nacht
van onze geest, verward en trots.

Waar Gij niet zijt, is het bestaan,

is alle denken, alle doen

zo leeg en woest, zo dood, als toen
Gij, Geest, nog niet waart uitgegaan.

Hoor, heilige Geest, wij roepen U!
Kom, wees aanwezig in het woord;
wek onze geest, opdat hij hoort,
wek ons tot leven, hier en nu.

Gesprek over sterke, kwetsbare kinderen
ter voorbereiding op het verhaal

Het verhaal van de dochter van Jairus
afgewisseld met muzikale intermezzo’s

Liefste Lied van Overzee 30

Allen:  Gij hebt uw hart en ziel in ons gelegd,
uw Geest ons als geleide toegezegd.
Uw liefde is de grond van ons bestaan;
Gij daagt ons uit dezelfde weg te gaan.

Allen:  Wij zijn door U gekend sinds het begin
en dat alleen geeft onze dagen zin.
Want tot dit ene zijn wij voorbestemd:
te leven als geroepen door uw stem.

Mannen: leder van ons is U een kostbaar kind,
dat aan uw hart begin en einde vindt.
Gij ziet in elk van ons uw eigen zoon;
geen macht ter wereld stoot Hem van de troon.

Vrouwen: Niets is er, niets dat ons van Christus scheidt,
al voeren wij een ongelijke strijd.
Want welke tegenstand ik ondervind,
Het blijft uw liefde die mij aan U bindt.



Allen:  Hemel of aarde, noch wat is of wacht,
heeft over ons uiteindelijke macht.
Want Gij alleen bepaalt voorgoed mijn lot;
uw liefde blijft mijn anker, Gij mijn God.

Gebeden, ‘Onze Vader’ (NBV)

Onze Vader in de hemel,

laat uw naam geheiligd worden,

laat uw koninkrijk komen

laat uw wil gedaan worden op aarde

zoals in de hemel.

Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,

zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is.
En breng ons niet in beproeving,

maar red ons uit de greep van het kwaad.

Want aan u behoort het koningschap,

de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. Amen

Mededelingen
Ouders kunnen hun kind(eren) bij de oppas ophalen

De kinderen komen terug uit de kindernevendienst

Slotlied: Liefste Lied van Overzee 37
(Melodie: ‘Guide me, O thou great Redeemer’)

1. Leid Gij mij, wees mijn bevrijder, 2. Sla de rots en laat het stromen,
breng mij naar het vaderland. water dat mijn dorst geneest!
In de dreigende woestijnen, Wijs in wolk en vuur mij wegen
zoek ik naar Uw vaste hand. door de nacht van angst en vrees.
Brood des levens, brood des levens, Levend water, Levend water,
manna, dat mijn honger stilt, dat mijn dorst voor altijd lest.
manna, dat mijn honger stilt. dat mijn dorst voor altijd lest.

3. Draag mij, als ik bang te moede,
aankom bij de doodsjordaan.
Die de dood hebt overwonnen,
breng ook mij naar Kanaan,
waar ik zingend, waar ik zingend,
voor Uw aangezicht zal staan,
voor Uw aangezicht zal staan.

Zegen

Er is koffie/thee en limonade in het Voorschip.
Je bent van harte welkom om nog wat te blijven drinken



