
 

 
 

Liturgie 

voor de verbintenisdienst van 

ds. Marissa van Meijl 
 

 
 

in kerkcentrum De Ark 
op Pinksteren 19 mei 2024 om 10.00 uur 



  

Voorgangers:  ds. Thea de Ruijter  
 ds. Marissa van Meijl 

Ouderling:  Agnes van den Pol 
Diaken:   Wim Ridder 
Organist/pianist: Siemone Middel 
Violist:   Jente Joosen 
Zanger:  Hessel van Ramshorst 
  Christine Huisjes 
  Peter Speek 
  Karolien Zwerver 

 



Voor de dienst: Lied 84a: 1, 2, 3 en 5 
 

Wat hou ik van uw huis, 
Heer van de hemelse legers. 
Ik kan zo sterk verlangen naar 
de binnenpleinen van de Heer. 
Diep in mijn lijf is zo’n heimwee, 
zo’n blijvende schreeuw om de levende God. 

 

Een vogel is er thuis, 
Heer van de hemelse legers. 
Een zwaluw voedt haar jongen op 
bij U onder de pannen, God. 
Wonen bij U is een zegen, 
zo’n blijvende kans om te zingen voor U. 

 

Gelukkig wie naar U 
vol van verlangen op weg zijn, 
zelfs in het dorre bomendal 
zien zij een bron en regenval, 
gaan zij van zegen tot zegen, 
naar God die verschijnt in zijn heilige stad. 

 

De Heer beveiligt ons, 
eer en geluk zal Hij geven, 
Hij heeft zijn liefde nooit ontzegd 
aan mensen, eerlijk onderweg. 
Heer van de hemelse legers, 
gelukkig zijn zij die vertrouwen op U. Wat hou ik van 
uw huis. 

 

Woord van welkom 
 

Lied 216  
 

Dit is een morgen als ooit de eerste, 
zingende vogels geven hem door. 
Dank voor het zingen, dank voor de morgen, 
beide ontspringen nieuw aan het woord. 

 



Dauw op de aarde, zonlicht van boven, 
vochtige gaarde, geurig als toen. 
Dank voor gewassen, grassen en bomen, 
al wie hier wandelt, ziet: het is goed. 

 

Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen, 
licht dat ooit speelde waar Eden lag. 
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, 
dank opgetogen Gods nieuwe dag. 

 

Bemoediging en groet 
 

Kaarsen aansteken  
 

Inleiding op de dienst 
 

Kyriëgebed 
 

Luisterlied: Glorielied/Pinksterlied:  
‘Geest van hierboven’  

door Stef Bos en Jongerenkoor Samen op weg 
 

  



Verbintenis Marissa 
 

Inleiding 
 

Vragen aan Marissa 
 

Zegen  
 

Zegenlied: ‘Gods zegen voor jou’ van Sela 
 

Gods liefde draagt jou. 
Zijn hand beschermt jou 
waar je ook bent of zal gaan. 
Ontvang Gods zegen 
over je leven: 
Vrede voor jou in zijn naam! 

 

Refrein: 
Gods zegen voor jou in de naam van Jezus: 
zijn vrede rust op jou. 
De Heilige Geest in de naam van Jezus, 
vervult, beschermt en zegent jou. 

 

Ga met Gods vrede. 
Deel in zijn zegen. 
Leef uit zijn volheid en kracht. 
Durf te geloven. 
Blijf op hem hopen: 
leef je geloof elke dag! 

 

Refrein 
 

  



Kindermoment 
 

Gebed  
 

Schriftlezing: Genesis 1: 1 - 5 
 

De schepping van hemel en aarde 
11In het begin schiep God de hemel en de aarde. 2De aarde  
was woest en doods, duisternis lag over de oervloed, en 
over het water zweefde Gods geest. 
3God zei: ‘Laat er licht zijn,’ en er was licht. 4God zag dat  
het licht goed was, en Hij scheidde het licht van de duisternis;  
5het licht noemde Hij dag, de duisternis noemde Hij nacht. Het 
werd avond en het werd morgen. De eerste dag. 

 

Lied 839  
 

Ik danste die morgen toen de schepping begon, 
ik danste de dans van de sterren, maan en zon, 
de golvende velden en de deinende zee 
en alles wat ademt dat danste mee. 
Dans, dans, en doe maar mee met mij. 
Ik ben de heer van de dans, zegt Hij. 
Ik ga je voor, Ik haal ook jou erbij 
want Ik ben de heer van de dans, zegt Hij. 

 

De dans werd vergeten en het ritme verstoord; 
het lied van de schepping werd zelden nog gehoord. 
Ik kwam hier op aarde om een gloednieuw begin, 
in Betlehem zette de dans weer in. 
Dans, dans, en doe maar mee met mij. 
Ik ben de heer van de dans, zegt Hij. 
Ik ga je voor, Ik haal ook jou erbij 
want Ik ben de heer van de dans, zegt Hij. 

 

  



Ik danste voor blinden die mij riepen om licht. 
Ik gaf aan verschopten een stem, een nieuw gezicht. 
Ik danste voor kinderen, de koning te rijk. 
Ik danste het lied van gerechtigheid. 
Dans, dans, en doe maar mee met mij. 
Ik ben de heer van de dans, zegt Hij. 
Ik ga je voor, Ik haal ook jou erbij 
want Ik ben de heer van de dans, zegt Hij. 

 

De dans leek te breken, maar Ik deelde het brood. 
Ik danste uit liefde veel sterker dan de dood. 
Die liefde leeft in je nu Ik dans met jou, 
de dans van de schepping, de dans van trouw. 
Dans, dans, en doe maar mee met mij. 
Ik ben de heer van de dans, zegt Hij. 
Ik ga je voor, Ik haal ook jou erbij 
want Ik ben de heer van de dans, zegt Hij. 

 

Schriftlezing: Johannes 20: 19 - 22  
 

Verschijningen 
19Op de avond van die eerste dag van de week waren de 
leerlingen bij elkaar; uit angst voor de Joden hadden ze 
de deuren op slot gedaan. Jezus kwam in hun midden 
staan en zei: ‘Vrede zij met jullie!’ 20Na deze woorden 
toonde Hij hun zijn handen en zijn zij. De leerlingen wa-
ren blij omdat ze de Heer zagen. 21Nog eens zei Jezus: 
‘Vrede zij met jullie! Zoals de Vader Mij heeft uitgezon-
den, zo zend Ik jullie uit.’ 22Na deze woorden blies Hij 
over hen heen en zei: ‘Ontvang de heilige Geest. 

 

Overdenking 
 

  



Lied: ‘Look at the world’ van John Rutter 
 

Look at the world, everything all around us, 
look at the world and marvel every day. 
Look at the world: so many joys and wonders, 
so many miracles along our way. 
 

Kijk naar de wereld, naar alles om ons heen, 
kijk naar de wereld en verwonder je elke dag. 

Kijk naar de wereld: zoveel geneugten en wonderen, 
zoveel wonderen op ons pad. 

 

Refrein: 
Praise to thee, O Lord, for all creation. 
Give us thankful hearts that we may see 
all the gifts we share, and every blessing. 
All things come of thee. 

 

Lof aan U, o Heer, voor heel de schepping. 
Geef ons dankbare harten, zodat we mogen zien 

alle gaven die we delen en elke zegen. 
Alles komt van U. 

 

Look at the earth bringing forth fruit and flower, 
look at the sky, the sunshine and the rain. 
Look at the hills, look at the trees and mountains, 
valley and flowing river, field and plain. 
 

Kijk naar de aarde die vruchten en bloemen voortbrengt, 
Kijk naar de lucht, de zonneschijn en de regen. 

Kijk naar de heuvels, kijk naar de bomen en bergen, 
de valleien en stromende rivieren, de velden en vlaktes. 

 

Refrein 
 

  



Think of the spring, think of the warmth of summer 
bringing the harvest before the winters cold. 
Everything grows, everything has a season, 
till it is gathered to the Father's fold: 
 

Denk aan de lente, denk aan de warmte van de zomer, 
de oogst binnenbrengen voor de winterse kou. 

Alles groeit, alles heeft een seizoen, 
tot het verzameld wordt in de schuur van de Vader. 

 

Refrein 
 

Every good gift, all that we need and cherish 
comes from the Lord in token of his love. 
We are his hands, stewards of all his bounty 
His is the earth and his the heavens above 
 

Elke goede gave, alles wat we nodig hebben en koesteren, 
komt van de Heer als teken van Zijn liefde. 

Wij zijn Zijn handen, beheerders van Zijn overvloed. 
De aarde is van Hem en ook de hemel daarboven.  

 

Refrein 
 

All things come of thee 
 

Alles komt van U. 
 

  



Voorbeden 
Responsie: Pinksterlied: Taizé: ‘Atme in uns’ 
 

 
 

‘Onze Vader’ (NBV) 
 

Onze Vader in de hemel,   
laat uw naam geheiligd worden,  
laat uw koninkrijk komen   
laat uw wil gedaan worden op aarde  
zoals in de hemel.  
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.  
Vergeef ons onze schulden,   
zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is.  
En breng ons niet in beproeving,   
maar red ons uit de greep van het kwaad.   
Want aan u behoort het koningschap,   
de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. Amen 

 

Mededelingen  
 



Slotlied: Liefste lied van overzee: Lied 15 
 

Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan.   
Ik ben je baken, ook in diepe nacht.   
Ik ben de stem die steeds in jou zal opstaan.   
Ik ben de hand die op je vriendschap wacht.   
Ik ben het licht dat voor je voeten uitgaat.   
Ik ben de wind waardoor je adem haalt.   

 

Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan.   
Ik ben de zon, waarvoor het donker knielt.   
Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan.   
Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel.   
Ik ben het lied dat fluistert in de bomen.   
Ik ben de dag, die schemert in je droom.   

 

Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan.   
Ik ben de liefde, die een mens je schenkt.   
Ik ben de hoogste toon die jij kunt aanslaan.   
Ik ben de verte, die verlangend wenkt.   
En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen,   
ben ik de hand, die al je tranen wist. 
 

Zegen  
 

Gezongen amen 
  



 


